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LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 314: 1, 2, 3 - Here Jezus, om uw woord  
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied 971: 1, 2 - Zing een nieuw lied voor God de Here 
Bemoediging en groet 
Lied 971: 3 
Gebed van inkeer 
Loflied 98: 1, 4 - Zing een nieuw lied voor God de Here 
Lezing uit Oude Testament: Micha 3 (BGT) 
Lied 1001: 1, 2, 3 - De wijze woorden en het groot vertoon 
Lezing uit Evangelie: Marcus 1: 21-28 (BGT) 
Muziek: Earth - Lakshmi 
Preek 
Lied 975: 1, 2, 3 - Jezus roept hier mensen samen 
Voorbeden 
Collecte 
1e       Leger des Heils 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

MAALTIJD VAN BROOD EN WIJN 
Klaarmaken van de tafel 
Tafellied 975: 4 - Jezus roept ons tot zijn tafel 
Nodiging 
Tafelgebed 
Evangelische Liedbundel 362: 1, 2, 3 - God in ons midden 
Vervolg tafelgebed 
Gezamenlijke Onze Vader 
Vredegroet 
Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
Slotlied Eten genoeg, brood om te delen - Uit: Liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen, lied 8: 1, 2, 4 
Zegen - Amen     Melodie: Liedboek 865 (Komt nu met zang) 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur     Sixtuskerk - Heilig Avondmaal -   Thema: Online bij God   
Voorganger:    Ds. Martha Kroes 
Ouderling:    Loziena Bakker 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Hulpdiaken en aansteken kaars: Marije de Witte       
Lector:     Alie Weewer 
Organist:     Gerrit de Vries 
Koster:     Henk Smits 
Beamteam:    Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 
- na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk!  
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling: Earth (Aarde) - Lakshmi 
 

Takken van de bomen raken me aan.  
Net als zij ben ik geboren, zoals ik rouwen zij. 
Rillingen lopen over mijn rug in de wereld die 
we gemaakt hebben. We doden alles wat leeft, 
en dan kopen we het paradijs. 
 

Zullen we wakker worden, vraag ik me af?  
De ogen staan wijd open, maar niemand ziet… 
Zullen we op tijd wakker worden? Moeder 
Aarde bloedt… 
 

Als de zeespiegel rijzen we op, als de Amazone 
staan we in brand.  
In de naam van de liefde vechten we tegen het 
moment dat we niet meer terug kunnen. 
Onbuigzaam als de oceanen zijn we, woest als 
de stormen. We vechten voor alles wat leeft, 
we moeten keihard liefhebben.  
Is dit het einde? 
 

En het ritme van de rivier vertelt me waar ik 
vandaan kom.  
Door haar water gaan mijn vingers als een 
vergeten lied. 
En de geur van de grond vertelt me waar ik 
naartoe ga.  
Als we de aarde helen, helen we onze ziel. 
 

Als de zeespiegel rijzen we op… 
 



 
  

           
  

Toelichting 1e collecte: Leger des Heils 
 

Dagopvang Hier en Nu (Tuinen 32 te Leeuwarden) van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze personen 
De dagopvang is toegankelijk voor dak- en thuisloze personen vanaf 18 jaar al dan niet met een verslaving. Verschillende 
instanties komen in de dagopvang voor contactlegging met de bezoekers, zoals VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland) 
en GGZ Friesland (Geestelijke Gezondheidszorg).  
De dagopvang beschikt over een grote verblijfsruimte. Vanachter de bar wordt er drinken en eten verstrekt. Er is 
mogelijkheid om te douchen en kleding te laten wassen. Aan de straatkant is een hal waar een portier de bezoekers 
ontvangt. De dagopvang wordt ook gebruikt als postadres. Op deze manier kunnen de personen, zonder vaste woon- en 
verblijfplaats, bijvoorbeeld hun uitkeringen gaan aanvragen of zich gaan inschrijven bij woningstichtingen.  
Gemiddeld komen er 50/60 bezoekers per dag en ongeveer 80 personen maken gebruik van de dagopvang als postadres. 
De dagopvang is van maandag tot en met vrijdag open vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Daarna zijn de bezoekers, desge- 
wenst, vanaf 17.00 uur welkom in de nachtopvang van Wender. In de weekeinden is de dagopvang open vanaf 11.00 uur 
tot 15.30 uur. Naast het bieden van rust, veiligheid, een luisterend oor en structuur voor de dak- en thuisloze personen, wil 
het team van het Leger des Heils binnen de dagopvang vooral perspectief bieden, doorverwijzen naar de hulpverlening, 
dagbesteding of naar een woonvoorziening.  
 

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage tijdens de collecte, namens de bezoekers en het team van dagopvang Hier en 
Nu te Leeuwarden: Anna Ykema.  
 

Geef aan de collecte, of maak een bijdrage over op rekening; 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van  
‘collecte Leger des Heils Dagopvang hier en nu’.  
 
2e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap De Bijbel voor iedereen  
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we in Nederland, Vlaanderen, én 
wereldwijd. Bijvoorbeeld door het maken van betrouwbare vertalingen en door de Bijbel te verspreiden.  
Voor jong en oud.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘collecte Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 21 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Anja Ammerlaan-van Dijk, 
Frjentsjerterein 6. 
Ook zijn er met een hartelijke groet en felicitatie bloemen bezorgd bij familie Daniël en Kim van der Veen-van der Bos, 
Molepaed 4, in verband met de geboorte van hun zoon Jildert en broertje van Wouter en Feline. 
 
 
  Maandag   29  januari 20.00 uur Pastoraat Terskflier 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


